
Zoeken, Dienen en Delen
met Derrick en Amy

Ja, want we zijn alweer ruim een jaar verder! Op 15 juni 2021 kwam ik, Amy, in Uganda aan
en toen startte mijn eerste jaar 'uitgezonden zijn' na m’n officiële uitzendingsdienst vanuit de
Hervormde Kerk. Psalm 31:4 was de tekst die ik meekreeg, toen nog niet ten volle beseffend
hoe hard ik De Rots nodig zou hebben dit eerste jaar, want wat is er veel gebeurd. In een
notendop: Special Joy gestart, voedselactie, taalstudie gestart, de cultuur ietsje beter leren
kennen (want ik ben er nog lang niet ;)), getrouwd, (zwangerschaps)verlof in Nederland, en in
juli bevallen van onze prachtige zoon Matthian! Een heel jaar, in 1 zin omschreven, maar ik
zou er een boek over kunnen schrijven ;). Het is een erg intensief jaar geweest, vol met ups en
downs en grote life events waar ik in de vorige nieuwsbrief al over vertelde. Mijn hemelse
Vader was en is inderdaad mijn Rots en Burcht, want zonder die vaste grond onder m'n
voeten was en ben ik nergens. Het was moeilijk op z'n tijd en soms was m'n energie (mede
door een pittige zwangerschap) laag... Ik heb me best eenzaam gevoeld, als een klein kind die
alles opnieuw moet leren als je in een andere cultuur komt te wonen. Ik hou ervan om
diepgaande, echte, eerlijke, liefdevolle relaties en vriendschappen op te bouwen en daarin te
investeren, relationeel zijn zoals God de Vader dat ook is. Maar hoe doe je dat als je elkaar
eigenlijk nog niet zo goed begrijpt, of als je totaal anders denkt, of als je uit 2 verschillende
landen/achtergronden /opvoeding komt die niet met elkaar te vergelijken zijn, of als je
teleurgesteld raakt omdat iemand verschillende waarden en normen heeft..? Dankzij o.a.
Bijbelschool Cornerstone weet ik dat het erbij hoort, dat de periode van transitie niet altijd
makkelijk is.
Gelukkig zijn er ook veel dingen wel gelukt dit eerste jaar en hebben we mooie resultaten
geboekt! In tijden van Covid hebben we naast mensen kunnen staan door voedselpakketten
uit te delen, de eerste contacten zijn gelegd met families met mensen met een beperking en
in die families zijn dingen al echt verbeterd, zowel geestelijke als emotioneel als materieel!
Ook heb ik een goede basis kunnen leggen met de taalstudie! Ik heb geleerd, ben gegroeid en
we kunnen en mogen zeggen dat we 'trouw zijn geweest in het kleine', in hetgeen dat God op
ons pad heeft gebracht, in dat wat haalbaar was. Op die plekken hebben we lief gehad, zijn we
trouw geweest in relatie, hebben we vreugde gezien en gedeeld ondanks gebrokenheid, en
hebben we veel geleerd op de plekken waar God ons bracht. Dankbaar voor die resultaten!

Evangeliseren in Woord en Daad
onder mensen met een beperking
& hun families, onder de naam
Special Joy, in samenwerking met
diverse Ugandese organisaties en
de kerk Streams of Life. 
Ondersteunen in de opbouw van
de Ugandese kerk.
De lokale taal Luganda leren.

Werkt mee binnen Special Joy.
Doet ministry als presentator bij
een christelijk radio/tv station
met een muziekshow gericht op
jongeren en het evangelie.
Coacht een voetbalteam genaamd
Sports For Christ die door sport,
prediking en muziek het
evangelie delen en eenheid willen
brengen over kerkmuren heen.

Amy is uitgezonden naar
Uganda, voor langer-termijn
zendingswerk met de
zendingsorganisatie
International Teams NL ,  en
vanuit de Hervormde Kerk in
Hardinxveld-Giessendam.

Wat doet ze daar?

Amy is getrouwd met Derrick
Ainomugisha en samen mogen ze
zorgen voor Alannah en Matthian.

Derrick:

'Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst
heeft liefgehad.'  - 1 Joh. 4:19 

'Want U bent mijn
Rots en mijn Burcht!

 
Wijs mij dan de weg
en leid mij zachtjes,

omwille van Uw
Naam.'

 
- Psalm 31:4
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Hoe zit het ook alweer?

NIEUWSBRIEF

Terugblik op het eerste jaar Uganda.
Een warm welkom, terug in Uganda.Matthian, ons geschenk!



 Financiën

Gebed

Bemoediging

Special Joy Uganda

Amy in Uganda - Special Joy

Blijf betrokken via persoonlijk contact,
de nieuwsbrief en/of onderstaande
kanalen: 

www.amyinuganda.com

Tijdens ons verlof hebben we genoten van het connecten met de achterban, de kerk en
onze zendingsorganisatie. Amy's verlof startte met een retraite in de Spil (aanrader, zo'n
fijne plek, en ook heel fijn voor je portemonee als je een klein budget hebt), en dat was
heel fijn en goed, samen met God. 
Omdat het zo'n intensief jaar is geweest heeft ze een debriefing gedaan bij InToMission.
Dat is een traject waarin er gekeken wordt naar de 'geleden verliezen' en dat kan op
allerlei vlak zijn; relationeel, lichamelijk, materieel, emotioneel. Aan de hand van een
tijdlijn reflecteer je op deze verliezen en breng je dat aan de voet van het kruis, zodat je
daarna vanuit herstel (Jezus' volbrachte werk) weer verder mag. Dit was en is intensief en
geeft verdriet, maar het is tegelijkertijd ook erg waardevol, helpend en herstellend. In
november heeft ze haar laatste meeting. 
Toen Derrick in Nederland aankwam (een maand later dan Amy) genoten we de
samenzangavond voor Special Joy, de bruiloft van Amy's zusje en van een klein weekje
samen weg in het huis van een vriendin. Zo fijn, zulke zegeningen! Amy was inmiddels
bijna uitgerekend, dus hadden we controles voor de zwangerschap en troffen we de laatste
voorbereidingen voor Matthian's komst. Die weken hebben we ook meetings gehad met
Jabes Verzekeringen, met InToMission rondom Interculturele Communicatie (heel
waardevol als je net in een intercultureel huwelijk bent gestapt en in een interculturele
context woont en werkt), tandartsbezoekjes, dominee spreken, vaderdag vieren, bij oma
zijn, (voorbereidingen treffen voor) onze Nederlandse bruiloft die we in 2 delen hebben
gevierd, vrienden/familie/achterban bezoeken, en we hadden een ACCESS training van
iTeams. Dit was een 4-daagse training waarin iTeams Derrick kon leren kennen en
andersom. Al met al een drukke, volle agenda, maar heel fijn dat we daarbij konden zijn!
Ook heeft Amy de taalstudie Luganda 2 nog verder in Nederland gevolgd en succesvol
kunnen afronden op 11 juli. 
Op 16 juli is Matthian geboren en de weken erna waren voor ons als gezin intens. Intens
genieten en waardevol, en intens overweldigend en nieuw. Daarnaast speelde Derrick af
en toe een potje voetbal, en genoot Amy van familie en vrienden die op bezoek kwamen.
We sloten onze tijd in Nederland af met een kraamfeest, dopen, paspoort regelen,
afscheid nemen, papierwerk regelen, familiedagen, ontmoetingsavond en presentatie in
de kerk over Special Joy, en veel passen en meten om alle (baby)spullen in de koffers te
krijgen :). We kijken terug op een goede tijd en we willen iedereen bedanken voor de
betrokkenheid, bezoekjes, gebeden, giften, cadeau's 
en het luisteren naar ons verhaal!

We geloven dat we als kinderen van God
één familie zijn als zijnde het lichaam van
Christus, en dat we allemaal een eigen taak
hebben gekregen die bij ons past. Samen
mogen we dit lichaam laten liefhebben in
deze wereld, met Christus als ons Hoofd.
En, Liefde wordt meer als we het samen
delen. 
Welke taak past bij u? Hoe mag u mee
delen? 
U kunt met ons meedelen door: 

Dank God voor een voorspoedige
covid-positieve stuitbevalling. Alle eer
aan Hem voor Zijn hulp en
bescherming! Dank God dat het zo
goed gaat met Matthian.
Dank dat taalstudie Luganda 2
succesvol is afgerond.
Dank dat we weer veilig terug zijn in
Uganda en dat het goed is om terug te
zijn!
Dank voor de mooie, bemoedigende
tijd in Nederland en de fijne, goede
momenten met de gemeente,
achterban, iTeams en iedereen die
betrokken is bij ons en ons werk.
Bid voor een goede tijd weer in
Uganda. Bid voor rust en de juiste,
passende beslissingen en
mogelijkheden nu onze prive situatie
veranderd is.
Bid voor het land nu er Ebola heerst.
Bid en Dank voor en met Daniel's
familie. (zie email)

Amy ontvangt in Uganda geen salaris en is
volledig afhankelijk van giften.
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Deze giften zijn belasting aftrekbaar
vanwege de ANBI status.

Op verlof in Nederland.

Deelt u met ons mee? 

Access training van iTeams

Veel liefs, de Ainomugisha's
 

En nu? Hoe nu verder nu onze prive situatie best wel veranderd is? Matthian verrijkt ons
leven en hij geeft de woorden 'vreugde' en 'liefde' een diepere laag. Ook geeft het weer
andere gesprekken op straat, en zoals onze zendingsouderling zo bemoedigend zei toen we
hem vertelde dat we een kindje verwachtten: 'Als je zelf een kindje hebt en mama bent, zal
je ook beter de struggles van andere ouders (met kinderen met een beperking) begrijpen,
dus het zal verdieping in je werk gaan geven. Hoe mooi is dat!' 
We zijn dit nieuwe jaar vol goede moed in gegaan en we zijn benieuwd wat aankomend
jaar ons gaat brengen en wat we mogen ontvangen en uitdelen! 


